
 

78. Dood van Karel de Goede : 

 

 

 

Boudewijn met de Bijl werd door zijn neef Karel 

de Goede opgevolgd. Deze handhaafde het 

recht en verdedigde de armen. Hij maakte zich 

dus vijanden die hem vermoordden terwijl hij in 

een kapel te Brugge aan het bidden was. Het 

volk vereerde hem als een heilige en een 

martelaar. 


